Melodie: Alexander Ewing (1830 - 1895)

Hymne 577 - Psalter 55

Hope Chapel

een wijngaard in Rochdale

Voor Mr. Roland L. Knight
Van vrijwilligers uit Opheusden (NL) - zomer 2024
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1. Hope Cha-pel is een  wijn - gaard waar  God Zijn vruch-ten gaf.
2. Nu  lijkt het uit-ge - stor - ven; de vruch-ten zijn ge - plukt,
3. God zal de tijjd ver - gel - den, ver - wvul-len wat ge - hoopt;
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De ste - nen spre - ken schijn - baar. Men loopt er op het graf
de wor - tels zijn be - dor - ven, de tak - ken wuit - ge - rukt
veel ko-ren op de vel - den; de wijn-pers o - ver - loopt.
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van kin - de - ren en knech - ten die rus - ten van de strijd.
Maar, wach-ters op de mor - gen, voor  Roch - dale gloort er hoop.
'O Hee - re, keer toch we - der, be - zoek deez' wijn - stok rj
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Het  Borg-bloed gat hen rech - ten voor ecuw'-ge  za - lig - heid.
De Land-man zal ver - zor - gen de E - van - ge - lie - loop.
Daal in ge - na - de ne - der, want al - les wacht op [ON
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